In de week gelegd 17-25, 20-04-2025, Pasen, een taal van levenden !
Handelingen 10,34a.37-43; Kolossenzen 3,1-4; Johannes 20,1-9

Begin april berichtte Stefan van Dijk op LinkedIn dat uit onderzoek van de Britse Bible
Society blijkt dat het christelijk geloof voor een toenemend aantal jongeren in Engeland
en Wales niet dood is. Zij vormen nu het hoogste percentage gelovigen na de 65+ers.
Ook in ons land zijn volgens onderzoek ‘God in Nederland’ voor het eerst jongeren
geloviger dan de generatie vdér hen (Trouw,14-04-2025). Waar in het Engelse onderzoek
vooral de katholieke en evangelische kerken hard groeien, is dat in Nederland volgens
onderzoekers vooral een protestantse zaak. Wetenschappers noemen een toenemende
: conservatieve inslag bij de jeugd als reden. Dat is echter nog de vraag, want voor de
persoon in kwestie is geloof vooral een ontdekking, een zaak van het hart. Wetenschap en
geloof staan hier beide voor de vraag: hoe kan dit?

Hoe kan het dat het geloof in Jezus niet met zijn dood is afgelopen? In de eerste lezing laat
Petrus er geen twijfel over bestaan dat Jezus stierf aan een kruis en vervolgens is begraven.
Maar dan: leerlingen hebben in de chaos van dat moment ontdekt dat God Jezus op de
derde dag van zijn dood uit het graf deed opstaan. Jezus verscheen vervolgens aan een
aantal mensen, door God uitgekozen. En het is Gods opdracht aan de leerlingen hiervan te
getuigen. Er wordt geen bewijs geleverd, maar Jezus’ leerlingen getuigen van wat hun ogen
gezien en hun oren hebben gehoord.

Paulus schrijft aan de christenen in Kolosse dat dit voor iedereen groot nieuws is. Want ‘wij
zijn met Christus ten leven gewekt’, zegt hij. De dood heeft zijn macht verloren; de verrijzenis
valt ook ons ten deel. Een volkomen ommedraai dus van hoe ons leven er ooit uitzag. Paulus
ontdekt dit niet door inzicht van de wetenschap, maar door de ogen van het geloof.

In het evangelie vandaag lezen we dat Maria Magdalena bij het graf
komt, en ziet dat de steen is weggerold. Het graf is leeg! Vervolgens
loopt zij snel naar Petrus en vertelt het hem. Petrus loopt met nog
een leerling naar het graf en treft er de zwachtels en de zweetdoek
aan die Jezus hebben bedekt. Ook de andere leerling gaat naar
binnen, ziet hetzelfde en hij gelooft. Waar de dood verdwenen is,
spreekt het hart de taal van Pasen, een taal van levenden!




